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Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang: Weerklankpsalm 96:1 
1. Zing een nieuw lied voor God de Here.  
Zing, aarde, zing zijn naam ter ere.  
Zing voor de HEER met diep ontzag,  
boodschap zijn heil van dag tot dag,  
opdat elk volk die lofzang lere.  
 
Stil gebed  
 
Votum en groet  
 
Zingen: Weerklanklied 432 ‘Groot is uw trouw, o Heer’ 
1. Groot is uw trouw,  
o Heer, mijn God en Vader.  
Er is geen schaduw van omkeer bij U.  
Ben ik ontrouw,  
Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.  
 
Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer,  
groot is uw trouw, o Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond.   
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.  
 
2. Gij geeft ons vrede,  
vergeving van zonden,  
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:  
kracht voor vandaag,  
blijde hoop voor de toekomst.  
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.  
(Refrein) 
 
We luisteren naar de leefregels van God  
 
 
 
 
 



Zingen: Psalm 119:17 
17. Leer mij, o HEER, den weg, door U bepaald; 
dan zal ik dien ten einde toe bewaren; 
Geef mij verstand, met Godd'lijk licht bestraald; 
dan zal mijn oog op Uwe wetten staren; 
dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt; 
dan zal zich 't hart met mijne daden paren. 
 
Gebed  
 
Schriftlezing: Johannes 21:15-19 
Jezus en Petrus 
15Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: 
Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij zei tegen Hem:  
Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Weid Mijn lammeren. 
16Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona,  
hebt u Mij lief? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei 
tegen hem: Hoed Mijn schapen.  
17Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van Mij? 
Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van 
Mij? En hij zei tegen Hem: Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. 
Jezus zei tegen hem: Weid Mijn schapen. 
18Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u 
waar u wilde; maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken,  
en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. 
19En dit zei Hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. 
En nadat Hij dit gezegd had, zei Hij tegen hem: Volg Mij! 
 
Collecte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zingen: Psalm 23:1 en 2 
1. De God des heils wil mij ten Herder wezen; 
'k heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen. 
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden, 
aan d' oevers van zeer stille waat'ren leiden. 
Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn naam, mijn treden 
in 't effen spoor van Zijn gerechtigheden. 
 
2. Ik vrees niet, neen, schoon ik door duistre dalen; 
in doodsgevaar, bekommerd om moest dwalen, 
Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden; 
Uw stok en staf zal mij altoos behoeden. 
Gij troost mijn ziel, en richt, in mededogen, 
de tafel aan, voor mijner haat'ren ogen. 
 
Verkondiging: Heb je Mij lief?  (Johannes 21:15-19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zingen: Weerklanklied 261:1 en 2 
1. Heer, die als Herder ons hoedt en ons leidt, 
als Leraar der kerk ons steeds voert door de tijd, 
wij weten, o Christus, dat U ons bemint, 
nu U hier een dienaar aan ons weer verbindt. 
 
2. Harten en monden zijn U toegewend, 
U dankend en biddend voor hem die U zendt. 
Laat steeds door zijn arbeid de mensen hier zijn 
als kudde en akker geheel uw domein 
 
 
 
 



Afscheid van ambtsdragers 

• Arie Schouten en Hendrik Jacob ( Henk) Langerak  
 
Zingen: Weerklanklied 471:1 ‘Wat de toekomst brengen moge’ 
1. Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land.  
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 
Lezen van het onderwijs over de ambten 
 
Beantwoording van de vragen 
 
Bevestiging van ambtsdragers  

• Hendrik ( Henk) Oskam (ouderling) 

• Johan Alex (Johan) Schouten (ouderling)  
 
Aanstelling tot kerkrentmeester 

• Reijer Nicolaas (Reinier) van Woudenbergh 
 
Zingen: Psalm 134:3 (staande indien mogelijk) 
3. Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'; 
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 
looft, looft dan aller heren HEER. 
 
Persoonlijk woord  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zingen:  
Kerkenraadsleden: Psalm 143:8 
8. Laat mij Uw dierb're goedheid prijzen, 
wanneer ik 't morgenlicht zie rijzen; 
'k Betrouw op U in mijn ellend'; 
Wil mij het ware heilspoor wijzen; 
mijn ziel heeft zich tot U gewend. 
 
Gemeente: Psalm 143:10 
10. Leer hen, o God van zaligheden, 
hun leven in Uw dienst besteden; 
Gij zijt hun God, vat Gij hun hand; 
Uw goede Geest bestier' hun schreden, 
en leid’ hen in een effen land. 
 
Aansporing uit het bevestigingsformulier  
 
Dankzegging en voorbeden 
 
Slotzang: Psalm 89:1 (staande indien mogelijk) 
1. 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên; 
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên. 
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen, 
naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; 
zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, 
zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken. 
 
Zegen   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zingen: OTH 167 ‘Zegen mij op de weg die ik moet gaan’  
1. Zegen mij op de weg die ik moet gaan.  
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.  
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.  
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
(Refrein 1) 
Vader, maak mij tot een zegen;  
ga mij niet voorbij.  
Regen op mij met uw Geest, Heer,  
Jezus, kom tot mij 
als een Bron van leven,  
die ontspringt, diep in mij.  
Breng een stroom van zegen,  
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
2. Zegen ons waar we in geloof voor leven.  
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.  
Zegen om de ander tot zegen te zijn.  
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
(Refrein 2) 
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn.  
Wachtend op uw milde regen,  
om zelf een bron te zijn.  
Met een hart vol vrede,  
zijn wij zegenend nabij.  
Van uw liefde delend,  
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.  
 
 

Na de dienst is er gelegenheid om de nieuw bevestigde ambtsdragers  
Gods zegen toe te wensen.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


